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Staak de strijd!

In Psalm 42 horen we over de vernietigende kracht van het water en
over het vredige water dat kabbelt. Over een watervloed die kolkt en
kookt en over een lieflijke rivier die door de stad van God stroomt.
Als we om ons heen kijken in de wereld, dan heeft het kolkende
water de overhand. We zijn geschokt over de brute, terroristische
daden van Hamasstrijders, we zien de verschrikkelijke gevolgen van
de bombardementen op de Gazastrook, we lezen over modderige
loopgraven in Oekraine. Antisemitisme neemt toe, ook in ons land.

Psalm 46 belijdt dat de HEER ‘wereldwijd de oorlogen uitbant’, Hij
‘verbreekt de bogen, verbrijzelt de lansen en verbrandt wagens in het
vuur.’ Al het oorlogstuig wordt vernietigd. Hier klinkt de belofte van
het Messiaanse Vrederijk, waarover ook Jesaja spreekt: ‘Zij zullen
hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers en hun speren tot

snoeimessen. Geen volk zal meer het zwaard trekken tegen een ander volk…’ (Jes 2,4). Maar dat is1

niet het enige. Er klinkt ook een oproep in de Psalm: ‘Staak de strijd, en erken dat ik God ben.’2

Klinkt deze oproep te vroeg in deze gepolariseerde tijd? Wat is de eigen taak van de christelijke
gemeente? Aanhoudend gebed om vrede én een oproep: staak de strijd. Regeringsleiders,
godsdienstige leiders, twitteraars… ze kunnen de strijd aanwakkeren of blijven zoeken naar een
weg richting vrede.

Het is qua impact niet vergelijkbaar met het voorgaande, daarom aarzelde ik of ik deze sprong kan
maken. Toch maar wel. Wat in het groot geldt, geldt ook in het klein. Ook in onze ‘kleine’ conflicten
in onze familie of geloofsgemeenschap zijn er mensen die eraan kunnen bijdragen dat de strijd
gestaakt wordt. Over de kerk gesproken. Vaak kom ik bemoedigd thuis van een regulier bezoek aan
een kerkenraad. Het is mooi om te horen hoe in al die gemeenten mensen samenkomen en naar
elkaar en de ander omzien. Soms word ik ook geraakt door de strijd die ik in de kerk tegenkom. Ik
kan dat wel relativeren. De kerk is tenslotte ook mensenwerk, zoals we zingen met een bekend
gezang: ‘stukwerk is ons pogen’ (Lied 672:4). Waar mensen samenwerken - of dat nu in de kerk is
of op je werk - zullen op zijn tijd spanningen of frustraties ontstaan. Maar soms knaagt het ook aan
me en vraag ik mezelf af: waarom hebben zusters en broeders zo weinig geduld met elkaar?
Waarom luisteren we niet beter en gunnen we die ander niet wat ruimte? Temidden van alle goede
en lastige momenten belijden we: het is Christus’ kerk, Hij houdt haar in stand. Tegelijk klinken die
andere woorden: ‘Staak de strijd, en erken dat ik God ben.’ Laten we daarom ook het voorafgaande
couplet van Lied 672 ter harte nemen:

Des Heren tafel brengt ons tot elkaar in vrede.
Deel Gij ons Christus’ bloed en Christus’ lichaam mede.
Weer Gij de vijand af die sluw ons scheiden wil.
Maak ons in Christus een, gelovig, blij en stil.

2 Zie afbeelding van het beeld dat bij het gebouw van de Verenigde Naties staat, geïnspireerd op Jesaja 2.

1 Zie ook het gebed van aartsbisschop Justin Welby verderop in de nieuwsbrief.
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Speerpunt ‘Grijs en groen - over generaties in de kerk’

Bijna altijd komt het aan de orde tijdens mijn reguliere bezoek aan
kerkenraden: hoe krijgen of houden we de jongeren en de middengeneratie
in de kerk? Als classicale vergadering hebben we besloten in de komende
tijd met elkaar in gesprek te gaan over generaties in de kerk. In de
vergadering van 13 februari en 28 mei is mw. Corina Nagel-Herweijer bij
ons te gast. Zij heeft een casestudy gedaan naar de wijze waarop jongeren
binnen de Protestantse Kerk leren geloven. In dat onderzoek komen vragen
naar voren als: wat geloven jongeren en hun opvoeders? Wat is de invloed
van de cultuur en de samenleving? Welke verlangens leven er bij jongeren
en hun opvoeders? Wat zijn praktijken waarin jonge generaties leren

geloven? Hoe geef je vorm aan een goed leerproces? Verdere informatie over de avonden volgt
nog, maar als je geïnteresseerd bent, kun je de data vast vrijhouden in je agenda. We willen voor
deze avonden nl. niet alleen afgevaardigden, maar ook andere geïnteresseerden uitnodigen.

Mogen wij ons voorstellen? - Kerk in actie consulenten

Als lezer van deze nieuwsbrief heeft u in uw kerkenwerk
waarschijnlijk niet vaak te maken met de diaconale tak van
de Protestantse Kerk; Kerk in Actie. Toch leek het ons goed
om u te vertellen dat Kerk in Actie sinds kort twee
consulenten heeft in de classis Veluwe. Kerk in Actie
consulenten bezoeken diaconieën, zendings- en ZWO
commissies van lokale kerken, adviseren bij diaconale
vragen en geven presentaties over landen en projecten.
Jaantje Vink is al jaren actief voor de Protestantse Kerk en

kent het werk van Kerk in Actie van binnen en van buiten. Jaantje weet als geen ander de link te
leggen tussen de honderden projecten van Kerk in Actie over de hele wereld en de lokale kerk hier
op de Veluwe.

Deze zomer ben ik (Arjen Overweg) begonnen bij de Protestantse Kerk als consulent Kerk in Actie.
Na jaren gewerkt te hebben in het bedrijfsleven besloot ik de Heer en mijn hart te volgen. Ik begin al
aardig ingewerkt te raken en maak graag kennis met alle gemeenten op de Veluwe
Jaantje en ik staan klaar om lokale kerken te ondersteunen in hun diaconale taken. Maar bovenal
willen wij er gewoon zijn voor de lokale kerk, voor jullie! Wij hopen jullie snel te zien! Bel of email
ons gerust voor een kennismakingsafspraak. Dan bespreken wij samen hoe wij jullie het beste
kunnen ondersteunen bij jullie diaconale taken.

Met vriendelijke groet,
Jaantje Vink j.vink@protestantsekerk.nl 06 15900278
Arjen Overweg a.overweg@protestantsekerk.nl 06 21419631
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Kerk in Actie dagen in Apeldoorn (11 november!) en Gouda

“Er komen veel kinderen zonder ontbijt naar school. Willen jullie eens
meedenken?” vroeg een basisschool aan de kerk in Apeldoorn. Nu is er op
die school een dagelijkse ‘boterhammenbar’ waar vrijwilligers uit de kerk
ontbijtjes maken voor kinderen die in armoede leven. En van het een kwam

het ander: de kerk en de school werken ook op andere gebieden samen.
Op de Kerk in Actiedag op 11 november vertelt Apeldoorn meer over dit inspirerende initiatief, en
op 25 november horen we in Gouda ook zo’n mooi diaconaal praktijkvoorbeeld. Graag nodigen de
Kerk in Actie consulenten jullie uit voor een van beide Kerk in Actiedagen! Van harte welkom!
Wat kun je nog meer verwachten op de Kerk in Actiedagen? Een greep uit het programma:
- Een plenaire start met een viering, een inspirerend diaconaal verhaal uit de stad waar we te

gast zijn, en muziek met Hanna Rijken.
- Een keuzeprogramma met o.a. een bemoedigingssessie, een diaconale wandeling of fietstocht

door de wijk, een pop-upkoor, en workshops over armoede, samenwerken, GroeneKerken en het
nieuwe concept ‘Actielanden’ van Kerk in Actie. Met natuurlijk een lunch tussendoor.

- Een gezamenlijke afsluiting met een optreden van het pop-upkoor en een borrel.
Kijk voor meer informatie op www.kerkinactie.nl/kerkinactiedag. Hier kun je je ook aanmelden. De
beide locaties zijn zowel per auto als OV goed te bereiken. Wij ontmoeten jullie graag op 11
november in Apeldoorn of 25 november in Gouda.

Hartelijke groet van Jaantje Vink en Arjen Overweg

PS: De Kerk in Actiedagen zijn een voortzetting van de Landelijke Diaconale Dag (LDD). We
organiseren de dagen nu regionaal, zodat meer mensen in de gelegenheid zijn om te komen. Neem
gerust andere geïnteresseerden uit je gemeente mee!

Generale Synode

Op 17 en 18 november vergadert de generale synode. Op de
website wordt voorbede gevraagd voor deze vergadering. De
agenda is te vinden op de website van de Protestantse Kerk en de
synode is live te volgen. Er zal weer gesproken worden over het
ambt. Een belangrijk gesprek, in het bijzonder ook voor de
kerkelijk werkers die actief zijn in de gemeenten. Er wordt ook
gesproken over de gespreksnotitie ‘Als pelgrims onderweg met

Joden en Palestijnse Christenen’. Een belangrijk en een beladen gesprek, juist ook in de kerk. We
belijden in de kerk de onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël. In navolging van de Heer
Jezus Christus zijn we geroepen ‘mensen van de Vrede’ te zijn. Maar we zijn op dit punt ook
verdeeld. Er wordt - naast de betrokkenheid op Israël - ook gevraagd om oog te hebben voor de
Palestijnen. Als ik naar mezelf kijk voel ik die verdeeldheid niet alleen tussen mensen, die gaat ook
dwars door mezelf heen. Het leed aan alle kanten, de terreur en het geweld, maakt het mij
onmogelijk één kant op te kijken. Ik voel machteloosheid en kan weinig anders dan bidden: ‘Heer,
ontferm U, Kyrie eleison!’ Dat de vrede van Christus ons allen mag leiden!
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Bidstond Oude Kerk Barneveld

Bachelorstudie Protestantse Theologische Universiteit

Ken je jongeren die interesse hebben voor een studie over geloof en
samenleving? De Protestantse Theologische Universiteit (PThU)
ontwikkelt een nieuwe, brede bachelorstudie waarin theologie in
relatie tot andere geesteswetenschappen en sociale
wetenschappen wordt bestudeerd. Het doel met deze bachelor is

dat studenten zich goed kunnen voorbereiden op een master binnen deze domeinen. Daarom zoekt
PThU scholieren die mogelijk belangstelling hebben voor een dergelijke bachelor en wat zij
belangrijk vinden voor een zo’n opleiding.
Ken je iemand in je omgeving? Vraag ze dan of ze de enquete willen invullen via deze link:
https://evaonderzoekt.nu/enquetes/index.php/978642?lang=nl. Dat kan t/m 24 november 2023.
Oh ja, ze maken ook nog eens kans op een waardebon t.w.v. 25 euro! Hartelijk dank alvast!

Gebed van aartsbisschop Justin Welby

In deze duistere tijd, waarin vrede verder weg lijkt dan ooit, zijn we als christenen geroepen de hoop
levend te houden en ons gebed gaande. Met het oog op de oorlog in Israël en Gaza schreef Justin
Welby, aartsbisschop van Canterbury, het volgende gebed.3

Heer, ontferm u
God van gerechtigheid en mededogen
Wij roepen tot U
voor allen die vandaag lijden in het Heilig Land.
Voor uw geliefde kinderen Israëli’s en Palestijnen,
die getraumatiseerd zijn en vrezen voor hun leven.
Heer, ontferm U.

Voor families die rouwen.
Voor wie beelden zagen die voor altijd op hun netvlies gebrand staan.
Voor wie in angst en onzekerheid wachten op nieuws.
Voor wie de hoop elke dag kleiner wordt. Heer, ontferm U.

3 Bron: website Raad van Kerken in Nederland.
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Voor jonge mannen en vrouwen
die zich klaarmaken voor het front
en de last dragen van wat anderen hebben gedaan
of van wat van zal worden gevraagd. Heer, ontferm U.

Voor de burgerbevolking in Israël,
Gaza en de Westelijke Jordaanoever:
dat ze beschermd worden;
dat elk mensenleven telt
en gekoesterd en herinnerd wordt. Heer, ontferm U.

Voor gewonden
en voor hen die levenslang littekens zullen dragen.
Voor wie wanhopig op zoek zijn naar medische verzorging
waar dat niet te vinden is. Heer, ontferm U.

Voor dokters en hulpverleners
die hun eigen leven op het spel zetten
om dat van anderen te redden. Heer, ontferm U.

Voor wie in hun hart woede voelen
en geweld met geweld beantwoorden.
Dat Gij hen verrast met uw barmhartigheid
en hun hart ombuigt tot vriendelijkheid
voor hun medemensen. Heer, ontferm U.

Voor vredestichters
wier verbeelding groot genoeg is
om andere wegen voor te stellen.
Dat ze kunnen spreken en handelen
en gehoord worden. Heer, ontferm U .

Almachtige en liefdevolle God.
Gij hebt beloofd dat er een dag komt
waarop zwaarden worden omgesmeed tot ploegijzers.
Kom ons nabij in onze nood
en breng vrede over dit geteisterde land.

Informatie over de classis

Website: www.pknclassisveluwe.nl. Zie ook Facebookpagina Classis Veluwe - Protestantse Kerk

Je ontvangt deze ‘Ontmoeten op de Veluwe’ omdat je betrokken bent bij de Classicale
Vergadering Veluwe. Zie voor actuele informatie ook de website van de classis. Voel
je vrij deze nieuwsbrief verder te sturen en informatie hieruit te gebruiken in het
kerkblad of op de website van je gemeente. In de Nieuwsbrief is ook ruimte voor
initiatieven of ervaringen uit de gemeenten in de classis. Stuur dus gerust iets in.

ds. Wilbert van Iperen - w.vaniperen@protestantsekerk.nl - 06 - 31 99 14 77
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